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De 
miljoen euro (dollar) 
vraag: Ga je naar de 

hemel als je overlijdt? Hier is 
een snelle test. Ooit gelogen, 
iets gestolen, of God’s naam 

misbruikt? Jezus zei, “Wie naar een 
vrouw kijkt met lust, heeft al 

overspel in zijn hart 
gepleegd. “ Heeft u ooit met 

lust gekeken? Bent u 
schuldig op de dag des 

oordeels? Als u deze dingen 
gedaan heeft, dan ziet God 
u als een leugenachtige, 

stelende, godslasteraar, 
overspelige in uw hart. 

De bijbel waarshuwt dat 
als u schuldig bent, dat 
u naar de Hel gaat. God, 
die volgens de bijbel “rijk 

in genade is”, heeft zijn Zoon 
gegeven om te lijden en te 

sterven aan het kruis voor 
schuldige zondaren. We 

hebben God’s wet 
gebroken, maar Jezus 

heeft onze boete betaalt. 
Dat betekent dat hij ons 

wettelijk van deze zaak kan 
ontslaan. Hij koopt onze 

doodstraf af, “ Want God had de 
wereld zo lief dat Hij zijn 
enige Zoon heeft gegeven, 
opdat iedereen die in Hem 

gelooft niet verloren gaat, 
maar eeuwig leven heeft.” 

Toen herees Hij uit de dood 
en versloeg de dood. 

Alstublieft, bekeert u 
zich (keer uw rug tot de 
zonde) zich vandaag en 

God geeft eeuwig leven 
aan allen, die in Jezus 

vertrouwen, lees dan uw 
bijbel dagelijks en 
gehoorzaam het.  
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